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Leven gevend leven 

 

Twee weken heb ik, ter inleiding van de preek, een verhaal verteld. Een verhaal 

over een arend die opgroeide tussen de kippen. Weet je het nog? 

Ik heb toen enorm veel reacties gehad op dit verhaal. Blijkbaar heeft dat veel 

mensen aangesproken. 

-De arend was ervan overtuigd dat hij niet kon vliegen, hij dacht dat hij een kip 

was. 

-De arend wist ook dat hij niet gelukkig was.  

-Hij wordt dan geroepen door een andere arend, die wel vliegt… 

Ik denk dat dit verhaal voor veel mensen hun leven beschrijft. Ongelukkig met 

hun bestaan. Intuïtief weten dat er iets beters moet zijn. Maar er is niemand die 

ze roept… 

We lazen ook de profetie van de profeet Joel. Een profetie die gaat over het 

tijdperk waarin wij leven. Wij leven in de tijd waar de profeet over sprak. 

Handelingen 2   (ook Joel 3) 
17“Aan het einde der tijden, zegt God, zal Ik mijn Geest uitgieten over al wat 

leeft. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen 

zien en oude mensen dromen dromen. 18Ja, over al mijn dienaren en dienaressen 

zal Ik in die tijd mijn Geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. [NBV21] 

Petrus citeerde deze woorden op de dag dat de Heilige Geest werd uitgestort . Er 

gaat iets in vervulling, nu wordt duidelijk wat God 800 jaar geleden, bedoelde. 

De contouren van Zijn herstelplan worden steeds duidelijker. 

De profetie gaat over ‘horen of zien van God’, over ‘profeteren’ en over ‘dromen 

dromen’ geinspireerd door Gods Geest. Dit voorrecht is aan elke gelovige 

gegeven! Ook aan jou! Niet alleen aan voorgangers, oudsten………aan jou. 

(Gelukkig ook aan voorgangers/oudsten, maar ook aan jou!)  

 

Soms komen er mensen bij mij en die willen mijn mening/advies ontvangen over 

een concrete situatie in hun leven. En op zich vind ik dat fijn en gezond als ik 

mag meedenken, als klankbord mag dienen. Samen zoeken naar Gods wil is een 

mooi proces. Ik vind het niet fijn als ik moet beslissen. Dat is namelijk ongezond, 

ik neem geen beslissingen over iemands leven. Iemand zei eens tegen mij, ‘wat 

vind jij als voorganger, wat moet ik doen?’ Ik word nerveus van deze vraag. 

En ik voel aan: als ik A zeg dan nemen ze dat aan als een woord van God, als ik 

B zeg dan nemen ze dat ook aan als een woord van God. Ik vraag mensen vaak: 

‘wat zegt God tegen jou?’ of ‘wat denk je dat God tegen jou zegt?’ 

En gelukkig, bijna altijd, is er al een richting, maar twijfelen mensen, zoeken 

bevestiging. Soms is er zelfs geen richting. En als ik vragen stel, blijkt er toch al 

wel een beetje richting te zijn. 

 

Mijn gebed is dan dat God gaat spreken tot deze persoon. Of beter gezegd, dat 

deze persoon zijn spreken gaat herkennen. Ik ben geen intermediair tussen 

mensen en God. Gods wil een relatie en communicatie met al zijn kinderen.  
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Mijn rol is om mensen aan te moedigen, te helpen,  om zelfstandig te horen van 

God. God wil niets liever dan spreken tot jou en mij! Geloof je dat? 

 

Op die eerste Pinksterdag komen er drie duizend mensen tot geloof. Drieduizend 

mensen laten zich ook dopen. (Dat gaan wij binnenkort ook doen, op 2 juli).  En 

er ontstaat een gemeenschap, waar iedereen deel van kan zijn. Een 

gemeenschap die ‘hoort en ziet van God’. Die gemeenschap is de kerk. Jij bent 

deel van die kerk. Dat is niet een gebouw, of een organisatie, of een 

denominatie, niet Rafael Nederland. Jij bent onderdeel van de kerk, de ecclesia, 

de geroepenen, jij bent deel van het lichaam van Christus. 

Handelingen 2 
18 Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, 

zodat ze zullen profeteren. 
19Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven 

en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook. 
20De zon verandert in duisternis en de maan in bloed 

voordat de dag van de Heer komt, groot en ontzagwekkend. 
21Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.” [NBV21] 

 

In een wereld die weinig hoop biedt, levend op een aarde die niet goed 

functioneert, biedt God hoop. God is een God van hoop.  

‘ieder die de naam van de Heer aanroept zal worden gered’  

 

De boodschap van de kerk is: LEVEN!!  Geen ondergang, maar redding.  

Jezus zei in Johannes 10  
10Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben 

gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. [NBV21] 

 

Wij de, de kerk, wij Jefta, ik ben geroepen om te horen van God en te spreken 

namens God. Om hoop te geven namens God. En ik kan dan doen, wij kunnen 

dit doen, omdat Gods Geest is uitgestort, omdat Gods leven beschikbaar is, 

zichtbaar is in de kerk, in onze levens. Wij zijn het lichaam van Christus, wij 

vertegenwoordigen Jezus op deze aarde… 

Wij zijn de adelaars die al vliegen. Wij zijn de adelaars die andere adelaars 

mogen uitnodigen en aanmoedigen. ‘Je bent geen kip, je bent een kind van 

God’!! 

 

En omdat we deze opdracht hebben, die we niet uit eigen kracht kunnen 

vervullen, is de Heilige Geest uitgestort. Gods Geest woont in ons! Vol zijn van 

Heilige Geest is een noodzaak om Jezus te vertegenwoordigen op deze aarde.  

 

Handelingen 1 

8 Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen 

en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden 

van de aarde.’ [NBV21] 
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Wat een roeping, wat een opdracht. Wat een vertrouwen geeft God aan ons. 

Wij mogen zijn getuigen zijn, overal, in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot 

aan de uiteinden van de aarde.’ 

 

Het is nodig dat de Heilige Geest over ons komt, zodat we kracht ontvangen… 

Kracht is nodig, want de kracht die wij hebben is beperkt. Gods kracht is 

oneindig. Wat een voorrecht dat we mogen samenwerken, samenleven met God 

zelf! De kerk, het lichaam van Christus, de verzameling gelovigen, is het middel 

om Gods aanwezigheid te laten zien, te laten ervaren, aan deze wereld. 

 

Onze roeping ligt buiten de kerk……, in de maatschappij! 

Wat wij nu doen, vandaag op zondag, is de batterij opladen, elkaar bemoedigen, 

om onze eigenlijke opdracht te vervullen, onze opdracht is buiten. ‘De wereld is 

de akker’, (zegt Jerry Cook in zijn boek Liefde, Aanvaarding, Vergeving). Dat 

boek is heel belangrijk geweest in de geschiedenis van Rafael Nederland en zeker 

ook voor Jefta. 
8 Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen 

en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden 

van de aarde.’ 

En dat is wat je leest in het boek Handelingen: het leven van een profetische 

gemeenschap, van gelovigen die Jezus vertegenwoordigen in hun samenleving 

bekrachtigd door de Heilige Geest. De kerk, (de gelovigen), leeft de 

aanwezigheid van Jezus als het ware uit, in het leven van alledag! Redding en 

herstel is mogelijk, overal waar we komen. Dan zal ieder die de naam van de 

Heer aanroept worden gered. We leven in een wereld die niet goed functioneert, 

waar pijn, eenzaamheid, verval zichtbaar is. En in deze wereld leven wij, als 

lichaam van Christus, zijn wij geroepen om Jezus te brengen, overal waar we 

komen. Dat is geen opdracht exclusief voor Jefta, dit is een opdracht voor het 

lichaam, voor alle gelovigen! Het is een samenwerking van gelovigen die Christus 

brengen op vele plaatsen. We mogen leven in de verwachting dat God 

bovennatuurlijke dingen doet voor de ander. De heilige Geest spreekt tot ons. Hij 

attendeert ons, brengt dingen in onze gedachten. Strek je daar naar uit. Bid 

ervoor, verlang ernaar. Leer zijn aanmoedigingen herkennen, en handel! 

De Heilige Geest laat ons denken: 

Bid voor die persoon; Ben vriendelijk voor deze man; Maak een praatje met 

hem; Vraag of je mag bidden; Help die oude mevrouw; Glimlach naar die man 

die zo naar doet; Enz 

Wij zijn volledig toegerust om Jezus te vertegenwoordigen op deze aarde. Het 

leven is avontuurlijk. God is met ons. Hij wil dat wij tot zegen zijn voor mensen 

die lijden, geen hoop meer hebben, emotioneel verwond zijn. 

Wij zijn de adelaars die al vliegen. Wij zijn de adelaars die andere adelaars 

mogen uitnodigen en aanmoedigen. ‘Je bent geen kip, je bent een kind van 

God’!! 

Er is een overweldigende kracht beschikbaar!  - AMEN 


